
 

“In Wie/wie geloof jij” 

Het jaarthema is: “In wie geloof jij?” 
Hieronder zomaar enkele overdenkingen… 
Dé WIE (Jezus Christus) moet en zal in de dagopeningen wéér centraal staan. Hoe kan het ook 
anders?! 
Het logo bestaat uit een kruis (geloof), een anker (hoop) en een hart (liefde). 
We gaan proberen om ook dit schooljaar de thema’s geloof, hoop en liefde te 
behandelen. 
  
Zomaar enkele gedachten rondom het thema: 
Wie is die wie? 
Geloof je in eigen fysieke kracht en verstandelijke vermogens? Ego, ik…?  
Vertrouwen c.q. zelfvertrouwen/zelfoverschatting/zelfwerkzaamheid. 
Wat is ons mensbeeld? 
Wie kent niet de slogan naast het fietspad van afgelopen jaar “Je kunt 
het!” d.w.z. je lege blikje in de prullenbak gooien (of inleveren). 
Iedereen begrijpt dat we het bij het Bijbelrooster zullen hebben over ons 
geestelijk onvermogen/kunnen/moeten, maar ook ons staan in het dagelijkse schoolleven. 
Waarom geloven wij?  
Waarin geloven wij? 
Wie kun je geloven of vertrouwen? 
Wie kan je helpen? Enz.  
We hopen het allemaal weer de revue te laten passeren. 
We beginnen de eerste week met Mozes. 
 

Op Jezus’ school wordt geleerd om eigen krachten te verachten en bij Hem hulp en bijstand te 
zoeken. (Zie gedicht hieronder). 
Van onszelf willen we het graag zelfstandig beslissen en zelf doen. Eigen meester, niemands 
knecht! 
Iemand die hieromheen (wie niet?) veel moest leren was o.a. Mozes, de man Gods. 
Hij had een perfecte opleiding gekregen aan het hof van de Farao. Maar toen hij in eigen kracht zijn 
volk wilde verlossen, liep het fout. Hij dacht het wel eens zelf te fixen.  
Hij moest echter vluchten en éérst 40 jaar op school in de woestijn, om dáár aan zelfreflectie te doen. 
Achter een kudde schapen en geiten aanlopen. Het was karaktervormend voor Mozes. Geduldig en 
zachtmoedig worden, leren wachten op Gods tijd.  
Voor Mozes, maar ook voor ons heel erg moeilijk! 
Mozes die éérst op eigen krachten steunt, moet later beseffen dat hij zonder God niets kan. Hij beseft 
dat God het is op WIE hij moet vertrouwen en in WIE hij moet geloven.  
Oók jij moet God vertrouwen en alles van Hem verwachten. 
Maar, voor de dagelijkse schoolzaken moet jij óók je eigen verantwoordelijkheid beseffen! 

   
 



 







Anderzijds: Mocht je bijv. voldoende tijd hebben gestoken in het oefenen van je opgaven en heb 
je getrouw je huiswerk gemaakt, dan kun je met vertrouwen de repetities of tentamens 
tegemoetzien. Je kunt het!  
Faalangst? Ga dan een faal-angsttraining volgen. 

 
Jezus’ school: 
 

1. Eigen krachten te verachten 
wordt in Jezus' school geleerd. 
Lust en zinnen t' overwinnen 
past een ziel die daar verkeert. 
 
2. Zich om schatten, af te matten 
wordt door Jezus afgekeurd. 
't Zondig haken naar vermaken 
wordt in deze school betreurd. 
 
3. Om zijn vlekken te bedekken 
leert men vliên naar Jezus' bloed. 
Voor zijn kwalen leert men halen 
balsem die genezen doet. 
 
4. Christenplichten te verrichten, 
Omdat Jezus die gebiedt. 
't Al te haten en te laten, 
wat Zijn oog ongaarne ziet. 
 
5. Nauw te letten op de wetten, 
die Hij aan Zijn posten sloeg. 
Alle dagen 't kruis te dragen 
achter Hem, Die 't zwaarste droeg. 
 
6. Door geloven 't hart naar boven 
te verheffen uit het stof. 
En door hopen blij te lopen 
't smalle pad naar 't hemelhof. 
 
7. Hem in 't streven aan te kleven, 
zo in vreugd als droefenis, 
wordt bevolen in de scholen, 
waarin Jezus Leraar is. 


